Overweging (door ds. Karen Hagg)

Als overweging dit keer de tekst die ik heb uitgesproken op 12 september 2009
in de Maartenkerk, nadat ik in de kerktuin een appelboom had geplant,
naar de legende van Luther.

Dag appelboom,

toen ik je net stevig vasthield, je wortels in de aarde zette en zachtjes toedekte -
toen was het net alsof we elkaar al heel lang kenden.

Ik voelde je stam trillen en je bladeren ruisten zachtjes in mijn oor:

waar ben ik, waarom ben ik hier, wat moet ik doen?

Weet je wat zo wonderlijk is - jij vroeg dezelfde dingen die wij ons ook wel
afvragen:

waar ben ik..., waarom ben ik hier..., wat moet ik doen...?

En met al die vragen komen wij hier, in deze kerk,

omdat je hier welkom bent, juist met alle vragen naar het waarom...

Ik weet ook niet altijd het antwoord op al die vragen,

maar ik kan je wel vertellen waarom jij hier bent gekomen.

Jij bent hier omdat deze kerk vandaag een naam heeft gekregen:
Maartenkerk. Naam van een man die lang geleden leefde.
Eigenwijs en eigenzinnig ging hij nieuwe wegen

en wij zijn hier vandaag eeuwen later als loten aan zijn boom.

Maar dat is niet alles.

Want jij bent niet zomaar een boom, je bent een appelboom,

eentje die vrucht draagt, waar wij de vruchten van kunnen plukken.
Er is een oud verhaal dat vertelt over die Maarten van lang geleden.
Toen volgens de overlevering aan de kerkhervormer Maarten Luther werd gevraagd:
‘Wat zou u doen als morgen de wereld zou vergaan?’ antwoordde hij:
“Dan zou ik vandaag een Appelboom planten”.

Met andere woorden: wat er ook gebeurt,

blijf geloven in de toekomst, blijf doen wat je hand vindt om te doen,
blijf geloven dat het zin heeft wat jij doet.

Om het lef dat daaruit spreekt, om de moed, om het vertrouwen-
daarom ben jij hier. Leef lang en gelukkig!

Wij zullen goed voor je zorgen en hopen dat wij, net als jij,

zullen groeien en bloeien en vrucht dragen in en om de Maartenkerk.
Vaste burcht, huis van God, zomaar een dak...

Plek om thuis te komen voor jou, appelboom,

en voor jou, mens van ver of dichtbij, en voor mij...

Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan
om recht voor God te staan. Moge het zo zijn.



Dag appelboom
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zomaar een dak...

Huis dat een levend lichaam wordt.... Moge het zo zijn!



